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Colofon                                 Scheepje dec 2021 

Het Scheepje is een uitgave van de Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, 

Egmond aan Zee 

Eindredactie: Pastoor Joke Kolkman 

Redactie e-mail: Joke.Kolkman@okkn.nl 

Omslagontwerp: Angelique Verheij - Studio Koester Booster 

 

Verspreiding 

Het papieren Scheepje wordt door vrijwilligers verspreid in de Egmonden. Het 

Scheepje staat ook op de website, onder de nieuwberichten. 

Kosten 

Het Scheepje is gratis. Maar kost natuurlijk wel geld! Uw bijdrage is welkom op 

NL32RABO0315 7032 45 onder vermelding van ‘Scheepje’.  

Pastoor en kerk 

Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, 

Voorstraat 110 (pastorie), 112 (kerk), 1931 AN Egmond aan Zee 

Bijdragen op NL32RABO0315 7032 45 

Pastoor Joke Kolkman 

Tel: 072 – 506 1206  of  06 - 25 54 64 09   

Kosters 

- Mw Tanja ter Beek   06 – 54 25 70 73  

- Mw Annie Slof  06 – 41 22 14 42  

Verenigingsgebouw Egmond 

Julianastraat 5, 1931 CA  Egmond aan Zee; 

Tel: 072 – 506 4141 of 06 – 39 49 48 16 

mailto:Joke.Kolkman@okkn.nl
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Overzicht namen en adressen 
Pastoor Joke Kolkman, Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee. 

telefoon: 072-5061206    -- email: joke.kolkman@okkn.nl 

Website parochie www. egmond.okkn.nl 

Website landelijk www.oudkatholiek.nl 

Lectoren 

Zr Teresa Takken, SFCC   tel: 072-5067727 

Mw Trees Visser- Groot   tel: 072-5063712 

Kerkbestuursleden 

Mw Kirsten Buenen, Eisenhowerstraat 74 A, Egmond aan Zee, secretaris 

tel: 06-26810847    -- email: speedmintje2009@live.nl 

Maarten Groen, Emmastraat 29, Egmond aan Zee, penningmeester 

tel 072-5065313     -- email: mmgroen@hotmail.com 

Mw Nelly Zwart, Anna van Burenlaan 83.  Egmond aan den Hoef, Lid 

tel: 072-5070409    -- email: nellyz@hotmail.com 

Kosters 

Mw Tanja ter Beek- Verver  tel: 072-8889355 

Mw Annie Slof   tel: 072-5062217 

Verenigingsgebouw Egmond en Opbaarruimte ’t Oisie 

Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee. 

website www.verenigingsgebouwegmond.nl 

email  info@verenigingsgebouw.nl 

telefoon 072-5064141 en 06-39494816 

Bankrekeningnummers 

Kerkbestuur   NL32RABO0315703245 

t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee. 

Kerkbestuur   NL65INGB0000541759 

t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee. 

Verenigingsgebouw Egmond NL09RABO0358513057 

t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond 

Het volgende Scheepje verschijnt begin april, voor de Goede Week en Pasen. 

Kopij inleveren graag voor 20 maart 2022  

mailto:joke.kolkman@okkn.nl
http://www.oudkatholiek.nl/
mailto:speedmintje2009@live.nl
mailto:mmgroen@hotmail.com
mailto:nellyz@hotmail.com
http://www.verenigingsgebouwegmond.nl/
mailto:info@verenigingsgebouw.nl
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Het december Scheepje! 
Begin november ontving u, als alles goed gegaan is, het eerste 

‘blauwe’ Scheepje. Dit is de tweede, maar van de eerste zijn nog 

exemplaren over. Die kunt u bij de kerk/pastorie afhalen. Het was 

tenslotte een bewaarnummer! 

 

Over de engelen! 
 

Hoor de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer. 

Vrede op aarde, ’t is vervuld 

God verzoent der mensen schuld.  

Voegt u, volken in het koor 

dat weerklinkt de eeuwen door 

zingt met algemene stem 

voor het kind van Betlehem 

Hoor de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer. 

(gezang 580) 

Vanaf de eerste advent klinken hier in huis al de cd’s met Christmas 

Carols en andere liederen die gaan over de nieuwgeboren Heer. In de 

kerk zijn we voorzichtig met kerstliederen voor het grote feest van de 

kerstnacht, we beperken ons tot de adventsliederen, maar thuis 

hoeven we ons natuurlijk niet aan die regel te houden. Wat mij 

betreft geen betere voorbereiding op Kerst dan de doos met cd’s 

tevoorschijn halen en genieten! De jongens en meiden van de 

Engelse koorscholen zingen inderdaad als engeltjes! 

Als wij onze liederen zingen, bevinden we ons in goed gezelschap: 

namelijk in het gezelschap van de engelen. Met de engelen zingen 

ook wij de eer van de nieuwgeboren Heer.  
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U weet: engelen spelen een belangrijke rol in de verhalen uit het 

evangelie rondom de geboorte van Jezus Christus. Zij zijn de eerste 

verkondigers van de blijde boodschap. Zij verschijnen met belofte van 

een nieuw begin. Eerst aan Zacharias in de tempel om de geboorte 

van Johannes de Doper aan te kondigen, vervolgens aan Maria de 

jonge vrouw die zwanger zou worden door God zelf aangeraakt en 

een derde keer bij de herders. Bij die herders barsten ze uit in een 

loflied: een mooier gloria is er daarna niet meer gezongen!  

We weten dit jaar niet hoe we Kerstmis gaan vieren. In een volle kerk 

op kerstavond of alleen ’s morgens? Voor een beeldscherm om naar 

een lege kerk te kijken met een enkele priester, zanger en organist? 

Thuis op de bank met alleen onze huisgenoten of aan een grote tafel 

met geliefden om ons heen?  

Met wat lekkers kijken naar een kerstfilm of een goed boek lezen?  

En dan zijn er altijd nog mensen die moeten werken die dagen.  

Het is afwachten.  

Laat er in elk geval, waar en hoe dan ook, gezongen worden.  

 

Ik las ergens een verhaal van Stephan de Jong en ik geef het enigszins 

bewerkt weer.  

Het gaat over engel Egbert die op aarde op een mooie dag zijn mede- 

engel Engelina ontmoet. Als Egbert al weet waarom hij op aarde is 

gekomen, dan vergeet hij het prompt als hij in de mooie ogen van 

Engelina kijkt.  

“Wat doe jij de hele dag?”, vraagt hij haar. Het antwoord verrast 

hem: “Ik zing liedjes, liedjes van verlangen, liedjes van weleer, liedjes 

van vreugde en van verdriet, liedjes over later”.   

Egbert en Engelina zijn vanaf dat moment altijd samen. Engelina 

zingt, Egbert zingt soms heel zachtjes de tweede stem met haar mee. 

Soms pakt hij zijn trompetje en begeleidt haar. 

Als Egbert zich weer eens meldt in de hemel vraagt de opperengel 
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wat hij heeft gedaan op aarde. Heeft hij zich gehouden aan zijn 

opdracht?  

Egbert wordt een beetje verlegen: “Ik heb wat gezongen en wat op 

mijn trompetje gespeeld. Liedjes voor de mensen”.  De opperengel 

glimlacht en zegt: “Kan niet beter!”.  
Pastoor Joke Kolkman 

Dank!!! 
Zondag 26 september j.l. was om 10.00 uur “onze”  H. Mis  ter 
gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. 
Het was een feestelijke gebeurtenis, waar wij tot nu toe met veel 
genoegen op terugkijken. 
Pastoor Joke heeft onze gevoelens goed verwoord en verdient hiermee 
veel lof. 
  
Na de H. Communie heeft het koor op ons verzoek het Ave Maria 
gezongen en natuurlijk heeft het koor – zoals gebruikelijk – ook op de 
andere gezangen zeer zeker zijn best gedaan. 
Onze dank nogmaals hiervoor. 
  
Na de kerkdienst was er in het Verenigings Gebouw gelegenheid ons te 
feliciteren onder het genot van een kopje koffie/thee met gebak en een 
glaasje met hapjes. 
Al met al gaf het ons een warm gevoel, waarvan de vele foto’s getuige 
zijn. 
  
Aan allen die ons feest zo mooi hebben gemaakt, veel dank en onze 
hartelijke groeten, Bep en Piet Dekker. 

 

Geeltjes 
Op de gemeentevergadering van 2 november werd iedereen 

uitgenodigd zijn of haar wens voor de kerk op een zogenaamd 

“geeltje” te schrijven, dat overigens ook groen of roze kon zijn.  

Waar droomt u van? Wat zou u graag willen voor onze parochie en 

voor onze kerk?  

De wensen zijn te verdelen in twee groepen. 
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Er zijn wensen rondom het gebouw: een gebouw dat gemakkelijker 

warm te stoken is, liefst van het gas af, investeren in duurzaamheid. 

Sommige mensen willen een stapje verder gaan: we moeten onszelf 

de vraag stellen of we dit grote kerkgebouw en de grote pastorie 

willen behouden in een parochie die steeds kleiner wordt.  

Maar als wij op deze voet willen doorgaan, is een structureel plan 

voor geldwerving onontbeerlijk.  

Voor de komende jaren moet er een nieuw onderhoudsplan worden 

gemaakt voor de kerk. De hele problematiek rondom verwarming- 

ventilatie- isolatie zal hierbij zeker betrokken worden. 

Hoe kunnen we met ons prachtige pand toch een groene kerk zijn?  

Of in elk geval een groen randje vinden? 

De tweede groep wensen en verlangens gaat over de mensen in en 

rond de kerk. We dromen van meer mensen in de kerk, zowel 

ouderen maar ook vooral jongeren. We dromen van mensen op 

zondag en door de week als de deuren weer wat vaker open kunnen. 

We dromen van muziek in de kerk, met mensen die Gods lof willen 

zingen! 

Daarnaast wordt er ook aandacht gevraagd voor mensen die niet 

(meer) naar de kerk kunnen komen. Laten we hen niet vergeten, 

zeker niet in deze tijd nu we allen zo beperkt worden in onze vrijheid.  

Een heleboel inspiratie om aan te gaan werken! 

Plan DuinKonijn is voorbij. 
Het heeft een hele poos gespeeld: het plan “DuinKonijn”.  Een plan 

van een projectontwikkelaar om de omgeving rondom de kerk te 

verbouwen tot moderne appartementen met een parkeergarage.  

Als parochie zouden we betrokken zijn door de verkoop van het 

Verenigingsgebouw en verbouwing van de pastorie tot gemeentezaal 

met bovenwoning.  

Het gaat niet door, wellicht hebt u het gehoord. De gestegen 

bouwkosten en de lange doorlooptijd wat betreft vergunningen, 
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maken het plan onuitvoerbaar, zo berichtte ons de 

projectontwikkelaar. 

De laatste weken hadden we als kerkbestuur al een vermoeden dat 

het allemaal minder gemakkelijk zou gaan dan de betrokkene in 

eerste instantie dacht.  

Dit betekent dat wij als kerkbestuur een nieuwe start moeten maken 

met nadenken over onze gebouwen. Als het Verenigingsgebouw 

voorlopig blijft staan, hoe gaan we er dan zo goed mogelijk gebruik 

van maken zodat we er als parochie ook wat aan hebben?  

Wat moet er dan eerst in de pastorie gebeuren en het Koetshuis is 

ook aan groot onderhoud toe. 

Wat doen we met de kerk? We nodigen u uit om mee te denken, met 

een voorkeur natuurlijk voor mensen die verstand hebben van 

gebouwen en de financiering daarvan. 

Actie Kerkbalans 
In januari vindt altijd de actie Kerkbalans 

plaats, een actie om mensen te herinneren 

aan hun verantwoordelijkheid om hun kerk 

financieel draaiend te houden. De 

verwarming, de pastoor, het onderhoud van 

de kerk, de kaarsen en de hosties worden niet 

betaald uit een onduidelijk potje of uit een groot vermogen: ze 

worden betaald door de vrijwillige bijdrage van de parochianen.  

Uw bijdrage staat los van uw lidmaatschap, maar we kunnen alleen 

samen kerk- zijn als er voldoende inkomsten zijn. Ook voor het 

kerkbestuur stijgen de kosten elk jaar een beetje.  

Dus als u graag wilt dat wij blijven bestaan in de Voorstraat, gaat u 

dan bij uzelf eens na wat u er voor over hebt. Voor vragen, 

bijvoorbeeld over schenkingen en schenkingsovereenkomsten kunt u 

terecht bij uw pastoor of bij de penningmeester.  
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Hartelijk dank! 
Op een mooie 

zaterdagochtend 

verscheen er een 

aantal mannen in 

de tuin van het 

Verenigingsgebouw 

om alle onkruid en 

andere rommel op 

te ruimen. Na een 

paar uur hard 

werken ziet het er 

nu heel anders uit! 

 

 

Mannen van St Jan 

en aanverwanten: 

hartelijk dank! 

Er wordt al 

gedroomd van 

picknicktafels om 

met elkaar in het 

zonnetje te genieten 

van een kopje koffie 

en een goed 

gesprek.  

Een paar 

bloembakken erbij 

en het wordt een prachtige ontmoetingsplek. Ga er maar eens kijken! 
Pastoor Joke Kolkman 
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Bij de vieringen in december 2021 
Vooraf 

Op dit moment moeten we alle plannen maken onder voorbehoud 

van nieuwe richtlijnen voor activiteiten in en rondom de kerk. 

Voorlopig moet de kerk om 17 uur gesloten worden en ’s avonds zijn 

er dus ook geen activiteiten meer.  

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor een avondwake, dan 

mogen we tot 20 uur samenkomen.  

Elke nadeel heeft zijn voordeel! De gemiddelde leeftijd van onze 

koorleden maakt het mogelijk overdag te repeteren zodat er nog wel 

gezongen kan worden door een groot deel van het kerkkoor en de 

Seasingers.  

We hopen de kerk op een aantal dagen open te kunnen doen voor 

onszelf en voor gasten zodat ze even tot rust kunnen komen in onze 

prachtige kerk. Op dit moment denken we aan vrijdag 24 december ’s 

middags en wellicht in de week daarna ook nog eens.  

Tegelijk is er de onzekerheid: kan het allemaal wel doorgaan? Of 

zitten we straks opnieuw allemaal thuis omdat de kerkdeuren weer 

op slot gaan? De voorbereidingen gaan gewoon door, maar soms is 

het voor alle betrokkenen lastig om de moed erin te houden. 

Hoe dan ook: “de blijde nagt” zal komen! (gezang 576) We zullen dat 

in verbondenheid met elkaar vieren, maar wel thuis. Alle informatie 

over de vieringen en bijeenkomsten is onder voorbehoud.  

Voor bijeenkomsten buiten de kerkdiensten wordt waarschijnlijk een 

QR- code gevraagd of moeten mensen aangeven of ze volledig zijn 

gevaccineerd. Dit is niet onze keuze, we willen graag iedereen 

welkom heten, maar we moeten ook de richtlijnen volgen.  

Advent 

De vier zondagen van advent roepen een sfeer op van verwachting, 

van vreugde om wat komen gaat. Van vreugde om Wie komen gaat. 
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De kaarsen op de krans, de adventsliederen en de bekende lezingen 

uit de profetie en het evangelie dragen allemaal bij aan de beleving 

van deze bijzondere liturgische periode.  

Deze zondagen vormen een eenheid, en accentueren we door op die 

zondagen een aantal vaste liederen te zingen met elkaar zoals het 

kyrie- gebed en het gezang na de eerste lezing.  

Kerstmis 

De sfeervolle kerstnachtviering in onze kerk gaat niet door. Dit 

betekent dat we op 1e Kerstdag samen het kerstevangelie horen en 

de bekende liederen zullen zingen. De liturgie wordt een beetje 

aangepast aan deze speciale omstandigheden. We hopen natuurlijk 

op een hele feestelijke dienst. 

De 2e Kerstdag valt dit jaar op zondag, daarom is er gewoon om 10 

uur een eucharistieviering. Het lijkt een goed contrast: op de eerste 

kerstdag vieren we de geboorte van Jezus Christus, op de tweede 

kerstdag herdenken we de eerste martelaar St Stephanus. Wat 

betekent deze diaken voor ons?  Leert hij ons wat dienstbaarheid 

betekent?  

Kerkradiouitzendingen tijdens de Kerstdagen 

De bisschoppen hebben, evenals de bisschoppen 

in de Rooms-Katholieke Kerk, besloten in de 

avonden de kerkdiensten niet door te laten gaan. 

Dit houdt in dat er ook dit jaar geen Kerstavond 

gevierd kan worden. 

De leden van de werkgroep RTV80-Kerkradio 

hebben besloten, en toestemming gekregen, op 

Kerstavond, om 21:00 uur, een uitzending te 

verzorgen. 

Tijdens deze uitzending worden de lezingen van Kerstnacht gelezen. 

Saskia Ossewaarde, predikant van de PKN in De Egmonden, verzorgt 
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de overdenking. Natuurlijk zullen er veel bekende en minder bekende 

Kerstgezangen te horen zijn. 

De uitzending op Kerstdag begint om 09:00 uur. Tijdens deze 

uitzending worden de lezingen van Kerstdag gelezen en verzorgt Thijs 

Ketelaars, abt van de Abdij van Egmond, de overdenking. 

Ook op 2e Kerstdag is er om 09:00 uur een uitzending van 

Kerkradio80. Radio80 is te beluisteren via Ziggo kanaal 919 of FM 

105.9 en later via de website www.rtv80.nl/radio/uitzendinggemist. 

Oud en Nieuw 

Op Oudejaarsdag willen we samen in de kerk het jaar afsluiten met 

een gebedsdienst die om 16.00 uur begint.   

Jarenlang heeft het mannenkoor hieraan medewerking verleend, 

maar dit koor bestaat niet meer. Het betekent dat deze dienst een 

nieuwe invulling krijgt. We kijken terug naar wat is geweest en 

zoeken kracht voor wat er zal komen. We willen samen danken voor 

het afgelopen jaar en bidden om zegen over wat komt. We zingen 

samen een paar liederen en luisteren naar een enkel woord uit de 

Bijbel.  

Op nieuwjaarsdag is er geen dienst, op 2 januari zien we elkaar weer 

en beginnen we het jaar met een eucharistieviering. Wel met 

koffiedrinken en nieuwjaarswensen na de viering, in het 

Verenigingsgebouw!  

Oproep Kopij! 

Met elkaar proberen we dit Scheepje leesbaar en interessant te 

houden!  

Vanuit het kerkbestuur en de pastorie is er natuurlijk altijd wel wat te 

melden. Maar we willen iedereen van harte uitnodigen om ook een 

bijdrage te schrijven, alle kopij is van harte welkom bij de pastoor. 

Een leuk verhaal, een mooie gedachte, een oproep: deel het vooral 

met de parochianen  
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Voor jou! 

 

Weet je wat ik je wil zeggen, 

dat eenzaamheid niet valt uit te leggen.  

Je voelt je misschien vergeten en alleen 

Je kan met je zorgen en verdriet nergens heen. 

Vaak mag je niet te lang stilstaan bij je gemis 

omdat het al een tijdje geleden is.  

Dan is er die ene, die zijn handen uitstrekt naar jou 

Hij trekt je omhoog, gaat mee op je levenspad 

Hij onze Heer zegt: ”Wees maar niet bang, 

Ik blijf bij je, je hele leven lang”.  

 

A.W.Z 
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Activiteiten in en rond de Ste Agnes Parochie 
In deze rubriek stellen allerlei groepen zich aan u voor. Bij alle 

groepen is plaats voor uitbreiding, dus u kunt gerust een keertje 

komen kennis maken!  

Veel groepen zijn dringend toe aan verjonging. Laat het niet verloren 

gaan! 

Koperpoetsen 

Regelmatig staat de verzorging van de koperen voorwerpen die tot 

de inventaris behoren op de agenda. 

Dinsdag 14 december om 13:00 uur, is het weer zover. 

Dan zal “het koper” onder de bezielende leiding van Jaap Dekker een 

poetsbeurt krijgen: ‘Vele handen maken licht werk!’ 

Heeft u een paar uur beschikbaar? 

Opgave voor deelname aan de poetspartij bij pastoor Joke Kolkman 

of Jaap Dekker. 

Bloemschikken voor de Kerst 

Kunnen we dit jaar 

weer zelf-gemaakte 

bloemstukken op het 

altaar bewonderen? 

Enkele jaren werden 

de bloemstukken in 

de kerk gemaakt 

door bloemisten in 

het dorp. 

 

Dit jaar willen we het weer zelf ter hand nemen. 

Wie wil en kan hierbij helpen? 
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Donderdagmorgen 23 december om half 10 

willen we aan deze klus beginnen. 

Helpt u mee? 

Heel graag even een berichtje naar pastoor 

Joke Kolkman. 

(Wel graag een scherp(aardappelschil)mesje en 

liefst ook een snoeischaar meenemen.) 

En, heeft u groene bomen, als hulst, conifeer, 

struiken met rode of gele taken, klimop, in de 

tuin staan en er kan van worden gesnoeid? 

Daar zijn we heel blij mee. 

 

 

Auto vriendendienst 

Naar ons idee bestaat deze service al vanaf c.a.1980 of eerder, en 

werd er regelmatig gebruik van gemaakt.  De laatste jaren wel 

minder, en dat ligt weer aan het eigen vervoer van de mensen. 

Prima natuurlijk, des te beter, maar indien 

nodig kunt u nog steeds ons bellen voor 

vervoer! 

Hier volgen de telefoonnummers: 

Jos v/d Pol     06 53258873  

Kees/Trees Visser.   072  5063712 

Henk Bosman    06  24535018            
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NIEUWS UIT HET OPEN HUIS – VRIJWILLIGERS NODIG 

Wij als Open Huis verwelkomen iedereen die op donderdagochtend 

in Het Gebouw bij ons binnenkomt; ongeacht geloof- of 

levensovertuiging. 

Sinds de oprichting in 2002 is het aantal gastvrouwen/heren 

geslonken. Er zijn, zoals bij alle instanties, gastvrouwen die soms 

andere belangen hebben en dan moeten wij zoeken in onze ‘schaarse 

restant’. 

Als het op vrijwilligers aankomt, zoeken wij liever mensen uit een van 

de aangesloten kerken (PKN, OKK, RKK) omdat onze oorsprong daar 

ligt en wij vinden (nog steeds) het belangrijk dat er een Christelijke 

geest is. Wij zoeken dus nog vrijwilligers, die af en toe op toerbeurt 

op een donderdagochtend een paar uurtjes vrij te besteden heeft. U 

doet samen met zijn tweeën dienst. Daarom hebben wij besloten tot 

een oproep (eerst) via de kerkbladen natuurlijk. 

Heeft u zin om eens in de vier weken een paar uurtjes te besteden 

aan gasten, koffie/thee schenken en, waar nodig, een gesprek voeren 

met een gast, dan bent u bij ons van harte welkom. Met Kerst doen 

we een uitgebreide koffieochtend. Wij hebben wat extra’s bij de 

zoals gluhwein, kerststol en nootjes om wat te noemen en een week 

later in het nieuwe jaar kunt u door 

één van onze vrijwilligers gebakken 

oliebollen proeven om het 

Oud/Nieuwjaar uit/in te luiden. 

Wij zijn iedere donderdag open van 

10 tot 12 uur. U bent van harte 

welkom. U kunt ons vinden bij 

Trompstraat 2 naast de PKNkerk. 

Namens het Stuurgroep Open Huis 

Egmond, 

Roderick Taylor rodericktaylor@hotmail.com    of   06-57537430  

mailto:rodericktaylor@hotmail.com
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Alle hens aan dek! 
Best veel werk, zo’n parochie! Beetje te veel voor één pastoor! 

Daarom de vraag: wie helpt?  

Bij veel van de onderstaande vacatures is het helemaal niet nodig dat 

u al actief bent in de kerk. Het werk kan een mooie manier zijn om 

iets te betekenen voor de Egmondse kerk en gemeenschap: 

Kerkmeester: een lid van het kerkbestuur is een kerkmeester. Het 

kerkbestuur bestaat uit een voorzitter (de pastoor), een secretaris, 

een penningmeester en leden, waarbij de leden vaak een 

aandachtsgebied hebben. Het vastgoed is bijvoorbeeld zo’n 

aandachtsgebied. Maar pastoraat, activiteiten, etc. kunnen dat ook 

zijn.    

Webmaster: de website (https://egmond.okkn.nl/) moet regelmatig 

worden bijgehouden. De webmaster plaatst het nieuws dat wordt 

aangeboden, en houd de website actueel. De huidige website wordt 

binnenkort vervangen door het format dat ook te zien is onder 

okkn.nl en Amsterdam, Utrecht, Rotterdam…. Uiteraard word je 

opgeleid.  

1 Gezellig 
een 
scheepje in 
elkaar 
zetten! 
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Redactieleden: voor het Scheepje zoeken we een redactie. Dit 

scheepje is gemaakt door een ad hoc redactie, die heel graag wordt 

vervangen door een ‘echte’ redactie. Het Scheepje komt ongeveer 5 

keer per jaar uit. Inhoud en vormgeving zijn belangrijk. Er is ook 

ruimte voor iets bijzonders, zo af en toe. 

Een redactie is 3 tot 5 mensen groot, dus graag aanmelden!! 

Bouwcommissie: de parochie heeft gelukkig de beschikking over een 

prachtig complex gebouwen. Maar die gebouwen vragen wel zorg en 

aandacht! Het gaat zowel om mensen die wat kunnen (bv de 

trapleuning maken bij de uitgang van de sacristie) als om mensen die 

plannen kunnen maken (het tocht zo hard in de kerk – daar is niet 

tegenop te stoken!). En dan heb ik het nog niet over de geldwerving 

die ook noodzakelijk is (voor een lift bv?).  

Informatie en aanmelden bij de pastoor of het kerkbestuur.  

Agenda 
Datum, tijd Wat Waar 
14 dec, 13.00 uur Koperpoetsen  Kerk 

17 dec, 15.00 uur  Adventsmiddag GAAT NIET DOOR ivm CORONA 

23 dec, 09.30 uur Bloemschikken Kerk 

21 dec, 19.00 uur Midwinterfeest GAAT NIET DOOR ivm CORONA 

24 dec, 14.00-17.00 
uur 

Open kerk, SeaSingers, 
Kerstverhaal 

Met koffie en chocolademelk enzo! 

24 dec, -- ---------  RTV 80 om 21.00 uur 

25 dec, 09.00 uur Hoogfeest van Kerst RTV 80 om 09.00 uur 

25 dec, 10.00 uur Hoogfeest van Kerst Kerk 

26 dec, 09.00 uur Eucharistie RTV 80 om 09.00 uur 

26 dec, 10.00 uur Eucharistie Kerk 

31 dec, 16.00 uur Gebedsdienst Einde jaar, met oliebollen 

01 jan, -- -- Geen  

02 jan, 10.00 uur Eucharistie Nieuwjaarskoffie na afloop 

09 jan, 10.00 uur Eucharistie Uitreiking huiszegens + collecte 

16 jan, 10.00 uur Oecumenische viering Week van de eenheid 

30 jan, 10.00 uur Opdracht van de Heer in 
de tempel 

Jaarlijkse herdenking leden St Jan en 
de Oud papiergroep 

02 mrt, 19.00 uur Aswoensdag (onder voorbehoud) 

In het volgende nummer het volledige programma voor de Goede Week en Pasen. 
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De Gemeentevergadering 
Dinsdag 2 november 2021 was het eindelijk zo ver. Na 2 jaar werd er weer een 

gemeentevergadering, de najaarsvergadering, gehouden. Volgens het Statuut 

van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt in deze vergadering de 

agenda van de volgende zitting van de Synode behandeld. 

Na een reces van 2 jaar stonden ook 2 punten op de agenda die statutair op de 

eerste vergadering, de voorjaarsvergadering, behandeld moeten worden. 

Het verslag van de penningmeester over de gang van zaken in het afgelopen 

jaar (in dit geval de jaren 2019 en 2020) en de begroting van het lopend jaar 

werden aan de hand van de verstrekte gegevens behandeld. 

Uit de ons verstrekte gegevens blijkt dat we in 2019 en 2020 diep in de rode 

cijfers staan. In 2019 was er een tekort van € 111.283 en in 2020 bedroeg het 

tekort €32.148. Bij de uitgaven komen we bij heffingen een bedrag van €85.064 

(2019) en een bedrag van €83.218 (2020) tegen. Het onder heffingen 

genoemde bedrag wordt overgemaakt naar de centrale organisatie van de 

kerk.  

De heffing bestaat uit 4 onderdelen: 

1. Afdracht pastoraat: deze afdracht is bestemd voor de betaling van 70% 

van het honorarium van de ambtsdrager. De overige 30% komt uit de 

middelen van de gehele kerk, die mede opgebouwd zijn met de overige 

heffingen 

2. Inkomsten uit verhuur: van de inkomsten moet 25% afgedragen worden. 

3. Vermogensheffing: deze bedraagt 2% van het vermogen 

4. Onkostenvergoedingen: enkele bedragen die oa. Met de pastorie te 

maken hebben 

Het huishoudboekje van de parochie kent 

daarnaast nog veel andere uitgaven. De opbrengst 

uit de levende kerk is momenteel onvoldoende om 

het huishoudboekje kloppend te maken. Laten we 

er met elkaar naar streven dat de bedrage uit de 

levende kerk in 2022 hoger zal zijn dan in de 

voorgaande jaren. 

Wordt vervolgd…..  (Ineke Schenk) 
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